
Hallo jongens en meisjes, 
 
Fijn dat jullie vanmorgen weer in de kerk zijn. De komende weken preekt dominee Meijer over 
het onderwerp ‘Thuis in Gods huis’. Samen met alle mensen in de kerk gaan we lezen, 
luisteren, zingen, praten en nadenken over dit onderwerp.  
Alle gelovige mensen samen zijn de kerk, het huis waar God wil wonen. De kerk is dus niet 
alleen het gebouw waar we elke week naar toe gaan, maar vooral ook alle mensen samen. God 
wil bij ons mensen WONEN!!! Dus niet ergens ver bij ons vandaan; ergens ver weg. Nee, Hij wil 
dicht bij ons zijn! En wij?? Jij en ik……??? willen wij ook dicht bij Hem zijn. Mag Hij echt bij ons 
komen wonen? Deze week gaat het over de vraag: wie is de hoofdbewoner van het huis? Ben 
jij dat? Of is het God? God wil je Vader zijn, een vader die in het zelfde huis woont als jij. Hij is 
bij je als je bang bent, of boos of verdrietig. Dan hoef je dat niet weg te stoppen of je er voor 
te schamen. Hij wil jou helpen, je troosten. Mag Hij bij jou wonen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Samen 
(Tekst & muziek: Elly en Rikkert 
Zuiderveld) 
 
Kijk daar een metselaar, 
hij bouwt een huis van steen. 
Alle stenen netjes naast elkaar, 
een huis voor iedereen. 
 
Refr Één voor één, steen voor steen, 

muren, deuren en ramen. 
Één voor één, steen voor steen, 
niet alleen, maar samen. 
Samen, vormen zij een huis, 
Samen, muren, deuren en ramen, 
Samen, vormen zij een huis, 
samen. 

 
 

 
 
 
 
De Heer bouwt ook Zijn huis, 
daar zijn wij de stenen van. 
Ieder heeft zijn plekje in dat huis, 
dat God er wonen kan. 
 
Één voor één, steen voor steen, 
muren, deuren ramen. 
Één voor één, steen voor steen, 
niet alleen, maar samen. 
Samen, zijn wij het huis van de Heer, 
Samen, zoveel verschillenden namen, 
Samen, zijn wij het huis van de Heer, 
samen. 
 
Samen, zijn wij het huis van de Heer, 
Samen, zoveel verschillenden namen, 
Samen, zijn wij het huis van de Heer, 
samen, Amen! 
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Zoek de volgende woorden: 
thuis,   god,   huis,  
mensen,   kerk,   samen, 
hoofdbewoner, preek,  luisteren, 
praten,   zingen,  lezen,  
boek,    tekst,   psalm,  
wet,   verbond,  samen, 
kinderen,  gemeente,  genade 
bijbel  lied 
 
als je alle woorden hebt weggestreept, 
vormen de  overgebleven letters een zin: 
      
………………………………………………… 
 
………………………………………………

 
Vandaag preekt dominee Meijer uit Romeinen 8:1-17. Zoek de weg door het doolhof. De  goede weg 
leidt langs een belangrijke tekst ui het Bijbelgedeelte. Welk vers is dat? ……………………………………………. 
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De komende weken gaat het in de kerkdiensten over ‘Thuis in Gods huis’. We 
gaan er met elkaar over lezen, zingen, luisteren, bidden en praten. Misschien 
wil jij er wel iets voor knutselen… dat zouden we erg leuk vinden. Tekenen, 
knippen & plakken, verven. Alles is goed. We zouden het mooi vinden als je 
die werkstukken meeneemt naar de kerk, zodat we ze in de kerk op te kunnen 
hangen. Je kunt je werkstukken inleveren bij: 



 


